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Zondag 22 juni – 10.00 uur 
liturgische kleur is groen 

1e zondag van de zomer 

 
De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link  
www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg  
 
voorganger  ds. Kees Verduijn 
lector   Ida van der Linden 
organist  Hans van de Weg 
ouderling  Rinald van der Wal 
diaken   Annet de Vries  
koster  Peter de Jong  
    
Uw gaven worden gevraagd voor 
1.  KIA Nederland: geef vluchtelingen een thuis 
2.  Wijkkerk 
3.  Toekomst van de kerk 
 

☺ Nevendienst  Anne-Marie van de Weg 
☺ Crèche   

  
 
Bij de dienst 
De liturgische kleur verandert vandaag naar groen omdat het de eerste zondag 
van de zomer is.  
We lezen in het evangelie van Lucas. Jezus maakt met zijn leerlingen de oversteek 
van Galilea naar het land van de Gerasenen en daar ontmoeten we een man die 
door demonen bezeten was.  
Bij wijze van tweede lezing luisteren we naar een theaterlied van Flip Noorman 
over een man die stemmen hoort en bang is voor de wereld om hem heen. Dit lied 
kreeg in 2023 de Annie M.G. Schmidtprijs voor het beste theaterlied.  
Voor mij is dit lied als een hedendaagse versie van de evangelielezing. Het gaat 
vandaag over de vraag: Hoe gaan we om met mensen die de grens tussen rede 
en waanzin passeren? Maar ook over de vraag: hoe gaan we om met het eigen 
stemmetje dat zegt dat we niet goed genoeg zijn? 
ds Kees Verduijn, geestelijk verzorger in de GGZ 
  

http://www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg


ORDE VAN DIENST 
 

Woord van welkom  
 

Inleidend orgelspel: Elevation -Samuel Alexandre Rousseau 
   

-VAN BUITEN NAAR BINNEN- 
 

- De gemeente gaat staan – 
 

Stil gebed 
Aanvangslied:  Lied 283: 1, 2 en 4  
 

Bemoediging en groet  
 

 V:  Onze hulp komt van de ENE 
A:  die heel de schepping maakte 
V:  Die zich wil laten vinden door ons, 
      En zijn armen uitstrekt om ons te ontvangen 
A:  Die niets zal vernietigen waarin een sprankje goed zit 
V:  Leer ons uw uitgestrekte armen te aanvaarden, 
A:  opdat wij onze handen in de uwe leggen 
     en leven naar U toe. 

Amen   
   

-De gemeente gaat zitten – 
Kyriegebed    

Glorialied  Lied 274: 1, 2 en 3 

-De kinderen gaan naar de kindernevendienst  - 
 

DE SCHRIFT 

Gebed bij de opening van de Schrift     

1e schriftlezing:  Lucas 8: 26-39  
Lied hierbij:  lied 611: 1, 2 en 3    
 

Bij wijze van 2e Schriftlezing luisteren we naar het lied ‘Ze weten wie je bent’  

https://www.youtube.com/watch?v=L74GH__nAhw    (Flip Noorman)  
 

 

‘Ze weten wie je bent’ 

 

Het kwam als een schicht 

En ik wist dit is mis 

Maar die ijskoude stem sprak 

Zie je die kraaien op het dak 

Van het stroomhuisje 

Ze kijken naar je 

 

 

Ze weten wie je bent 

Ze weten wat je bent 

En ze houden je vast 

Tot het medicijn in je brein 

Je laat vergeten wie ze zijn 

Je mag niet mag weten wie ze zijn 

Ze staan voor je deur 

Ze staan voor je deur 

https://www.youtube.com/watch?v=L74GH__nAhw


Dag meneer Noorman  

hoe gaat het vanochtend met u 

Ze kent je naam 

Hoe kent ze je naam 

Ze heeft dezelfde felgroene ogen 

Als je ex die zogenaamd dacht 

Dat de waarheid te veel voor je was 
 

En je toen jaren heeft bedrogen 

Ze heeft je jaren voorgelogen 

Die groene ogen, die alles van je af 

hebben gepakt 

Vragen of je lekker hebt geslapen 

vannacht 

Ze is een van hen 

Ze is een van hen 
 

Zeg meneer Noorman  

Ik merk dat u boos wordt op mij 

Wat wil je van me 

Laat me met, laat me met rust 

Wat wil je van me 

Laat me met rust 
 

Ze is weggegaan  

Ze zei kom maar even tot rust  

en toen is ze gegaan 

Maar je weet het heus wel 

ze spelen een spel 

Ze weten dat je veel te veel weet  

ze putten je uit tot je breekt 

Ze is terug, ze is terug 
 

Ik moet dit vragen Flip  

Denk je nog steeds aan de dood 

Waarom vraagt ze dit 

Waarom noemt ze je, noemt ze je Flip 

Ze zegt steeds meneer Noorman 

Maar nu opeens, nu opeens Flip 

Waarom begint ze over de dood 

De beste slacht 

Is als het lam het niet verwacht 

Als je eerst zijn vertrouwen wint 

Daarom noemt ze je Flip 
 

Maar ze willen je dood 
 

Wat zit er in die spuit 

Laat me met rust 

Wat zit er in die spuit 

Laat me met rust 

Laat me met rust 

Laat me met rust 

Wat zit er in die spuit 

Blijf van me, blijf van me, blijf van me af 
 

Meneer Noorman, 

hier wordt u wat rustiger van

 
Uitleg en verkondiging  
  

Kort orgelspel  
Lied in antwoord:  Lied 932 

 

-De kinderen komen terug uit de kindernevendienst  - 
 

GEBEDEN EN GAVEN 
Berichten vanuit de gemeente  
Toelichting op de gaven en inzameling  
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader  
 

-VAN BINNEN NAAR BUITEN- 
 

   - De gemeente gaat staan – 
 

Slotlied  Lied 423   
Heenzending en Zegen 



Collectedoel diaconie: KIA Nederland: Geef vluchtelingen een thuis 
Nieuwkomers in Nederland hebben het niet makkelijk. Of je nu asielzoeker, 
statushouder of arbeidsmigrant bent of helemaal niet over papieren beschikt, je 
belandt in lange procedures en uitzicht op een betere toekomst ontbreekt vaak. Kerk 
in Actie werkt samen met diverse (kerkelijke) initiatieven die deze mensen helpen 
met informatie, advies en scholing om hun zelfredzaamheid te stimuleren. 
Ook proberen ze een passend onderkomen te vinden voor 
wie in een asielzoekerscentrum wacht op een plek om 
opnieuw te beginnen.  
Wilt u dit doel steunen, scan de QR code, maak uw bijdrage 
over via de Wilhelminakerk-app of naar 
NL28RABO0134939840 t.n.v. PGDD onder vermelding van 
Wilhelminakerk 22 juni 2025. 
Namens de diakenen Willemien de Mol 
 

Vakantie 
Ik heb vakantie van 9 juni tot 7 juli en ben in die periode dus niet bereikbaar. Voor 
dringende zaken kunt u contact opnemen met de scriba. 
ds. Evelien Plaisier 
 
Dinsdagmiddagkring 
Aanstaande dinsdag om 14.00 (24 juni) uur is er weer een dinsdagmiddagkring door 
Ramon de Bonte in De Wil. Dit keer zal het gaan over het bekende verhaal van de 
Toren van Babel uit Genesis 11. We denken na over menselijke ambitie, 
technologische hoogmoed en Gods bevrijdend handelen. 
Iedereen is van harte welkom om mee te denken, vragen te stellen en samen te 
ontdekken wat deze tekst ons te zeggen heeft. 
Hartelijke groet, Ramon de Bonte 
 
Bakkers gezocht 
De diaconie wil op zondag 29 juni na afloop van de dienst weer iets lekkers bij de 
koffie verkopen. 
De opbrengst is bestemd voor ons diaconale spaardoel, het Kerk in Actie project 
‘Kwetsbare mensen in Moldavië’. Wie wil helpen door ook wat lekkers te bakken? 
U kunt zich opgeven door uw naam op het inschrijfformulier bij de ingang te zetten, 
of door een mailtje te sturen via het contactformulier op de website. 
Namens de diakenen Willemien de Mol  
 
Wat is uw favoriete kerklied? 
We hebben er vast allemaal wel één: een lied uit het liedboek wat we graag zingen, 
wat ons raakt of waar we mooie herinneringen aan hebben. 
Hoe mooi kan het zijn om dit met elkaar te delen? 
Dit willen we de komende zomerperiode met elkaar gaan doen. 
Op de zondagen dat ds. Evelien voorgaat zal er iedere dienst een lied centraal 
staan, met daarbij het verhaal van een gemeentelid. 
Wees gerust, u hoeft dat niet per se zelf  voorin de kerk te verwoorden; dat mag ook 
in de voorbereiding. 
Als u het leuk vindt, kunt u ook verder meedenken in de vormgeving van de dienst 
Het is waardevol om zo met elkaar te delen wat ons raakt en bezighoudt. 
 



Hoe werkt het? 
Vanaf zondag 1 juni t/m  zondag 29 juni a.s. staat de ‘engelenbak’ in de hal van de 
kerk. Hierin kunt u uw bijdrage doen. 
Van belang is dat u niet alleen uw favoriete lied opschrijft, maar daarbij ook een 
(korte) motivatie waarom dit lied zoveel voor u betekent.   
Vergeet ook uw contactgegevens niet! 
De briefjes worden verzameld en ds. Evelien zal hierin een keuze maken en contact 
met u opnemen. 
We hopen zo met elkaar een inspirerende zomerperiode te beleven. 
Commissie Eredienst 

 
Bij de dienst van de Petruskapelgemeente in De Merwelanden 
Opnieuw geboren worden. Daarover gaat het in een nachtelijk 
gesprek tussen Jezus en Nikodemus, één van de joodse leiders 
(Johannes 3, 1 -16). Nikodemus begrijpt niet wat Jezus bedoelt. Hoe 
kun je nu opnieuw geboren worden? Jezus zegt het vervolgens in 
andere woorden: geboren worden uit water en Geest. Waarmee Hij 
wil zeggen dat een mens ook van Godswege, uit God geboren moet 
worden. In de ontmoeting tussen Jezus en Nikodemus is een 
spanningsveld te beluisteren tussen weten en geloven, verstand 
tegenover vertrouwen. Kennis is belangrijk, maar niet het enige. 
Geloven lijkt vooral een daad van vertrouwen en overgave.  
In de lezing uit Exodus (Ex. 3, 1 – 6) wordt Mozes door God 
geroepen om de Israëlieten uit slavenland Egypte weg te leiden. Ook Mozes kan 
alleen in vertrouwen op God deze taak op zich nemen. Het volk zal over een 
drooggevallen pad door het water gaan, op weg naar nieuw leven.                                
Anneke van Mansum    
 

Voedselbank  
In de maand juni is het doel de Kledingbank: nieuw ondergoed en 
sokken/kousen. 
 
Kerkelijke agenda 
di 24 juni  14.00 uur Wilhelminakerk – Dinsdagmiddagkring (zie bericht) 
zo 29 juni  10.00 uur Wilhelminakerk – ds. Arend Noordam 
  aansluitend aan het koffiedrinken – Open Huiskring 
 
 

Wilhelminakerk  Blekersdijk 41  3311LD  Dordrecht   
predikant:     ds. Evelien Plaisier   
kerkelijk werker: Ramon de Bonte  
scriba: mw. Anneke van Bleek, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht, 
 e-mail : scriba.wilhelminakerk@gmail.com  
kosterij: e-mail: koster@dewilhelminakerk.nl    
wijkkas WK: NL77 RABO 0373 7028 09 t.n.v. Wijkkas Wilhelminakerk en in de omschrijving: 

soort betaling 
digitale WoZ Aanvragen via email naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com 
digitale Zaaier Aanvragen via email naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com 
website:  www.dewilhelminakerk.nl 
kopij: Kerk op Dordt en Woz; wk.pk.kopij@gmail.com (donderdag vóór 19.00 uur) 
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